
 

Orde van dienst  
Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam 

Kerstavond 2023 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis, verschillende lectoren 
Orgel: Hans Breure 

M.m.v. de cantorij o.l.v. Jos Thomassen 
Solist: Welmoed Hofstra, onder begeleiding van Jan Willem Kruithof 

Blazersgroep: Peter, Ineke, Jos, Virgine, Jannie 

 
 
  



 

Welkom in de kerk! 
Deze kerstnachtdienst is in Engelse stijl en geïnspireerd door het Festival of 
Lessons & Carols uit de Anglicaanse traditie. De opzet van de dienst is een 
serie lezingen uit de Bijbel en enkele gedichten (‘lessons’) die worden 
afgewisseld door koorzang en samenzang (‘carols’). Na elke lezing wordt 
een licht ontstoken. Zo groeien we samen toe naar de geboorte van Jezus. 
Aan het eind van de dienst is er een collecte voor de Voedsel- en 
Kledingbank van Montferland. 
 

Wil je meer weten over geloof of kerk kijk dan op de website 
www.protestantsbergh.nl of neem contact op met ds. Henriëtte 

Nieuwenhuis 
(06-22118168 of dshjnieuwenhuis@gmail.com) 

Deze dienst is later te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl. 
 

Muziek door de blazersgroep 
 
Samenzang: Uit het duister hier gekomen    - staande 

 

http://www.protestantsbergh/
mailto:dshjnieuwenhuis@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

2 Nacht waarin zou zijn geboren 
Die de naam heeft ‘dat Gij redt’ 
Morgentaal in onze oren 
Hemel op ons hoofd gezet 
Ogenwenkend woord van u 
Nieuw getijde dat is nu 

4 Zeg ons dat Gij niet zult slapen 
Eerste stem die nimmer zweeg 
Zie de mens door U geschapen 
Waarom zijn wij woest en leeg 
Als de dood zo zwaar en dicht 
Spreek ons open naar uw licht. 

- zitten
Welkom  
 
Aansteken van de adventskaarsen en kerstkaars 

In de nacht gekomen 
kind van hogerhand, 
licht in blinde ogen, 
licht dat zingend brandt, 
kom in onze dagen, 
kom in onze nacht, 
hoor de aarde klagen – 
Heer, de wereld wacht. 

 
Openingsgebed en gezamenlijk Onze Vader 
 
Samenzang: lied 466: 1,5,7 

 



 

 
 
5 Daag op, o grote dageraad, 
licht aan, wij zijn ten einde raad, 
verjaag de nacht van onze nood 
en maak uw toekomst rozerood! 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 

7 Emmanuël, bewijs uw naam! 
wees uw belofte, neem ons aan, 
zegen het volk dat vrede wil, 
maak Israël gerust en stil. 
O kom, o kom, Emmanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 

Eerste Lezing uit Genesis 3: 8-15 – door Lonja (kaars aansteken) 
 
Cantorij zingt: Ding dong merrily on high 
‘Gloria, Hosanna in de hoge’ werd door de engelen in de hemel gezongen, 
maar ook beneden op aarde door priesters en mensen. Laten we allemaal 
mee musiceren! 
 
Tweede Lezing uit Genesis 22: 15-18 - door Ernst (kaars aansteken) 
 
Samenzang: lied 489 

 



 

 
 
2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij 
openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 
 

3 Zoals de zon komt met zijn 
zegen 
een bruidegom van licht en vuur, 
zo komt de koning van de vrede, 
voorgoed gekomen is zijn uur. 
Hij huwt de mensen aan elkander 
zijn liefde gaat van mond tot 
mond. 
Hij geeft zijn lichaam ons in 
handen. 
Zo leven wij zijn nieuw verbond. 

 
Derde Lezing uit Jesaja 9: 1,5-6 – door Els (kaars aansteken) 
 
Cantorij zingt: lied 506, Samenzang: refrein 
 
1 Wij trekken in een lange stoet 
op weg naar Bethlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, 
o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet 
en knielen wil voor hem! 



 

 
2 Al zijt Gij nu nog maar een kind 
zo kwetsbaar, teer en klein, 
wij weten dat het rijk begint 
waarvan Gij Heer zult zijn, 
een rijk waarin de vrede wint 
van oorlog en van pijn. 
 
3 Al gaat de vijand in het rond, 
de koning van het kwaad, 
al dreigt hij met zijn grote mond 

dat hij U eens verslaat, 
straks ligt hij dodelijk gewond 
wanneer zijn rijk vergaat! 
 
4 Wij gaan op weg naar Betlehem, 
daar ligt Hij in een stal 
die koning in Jeruzalem 
voor eeuwig wezen zal! 
Laat klinken dan met luider stem 
en blij bazuingeschal: 

 
Vierde Lezing uit Micha 5: 1-4a – door Corry (kaars aansteken) 
 
Solist zingt: He shall feed his flock – Georg Friedrich Händel  
Hij zal zijn kudde voeden als herder en de lammeren dragen op zijn arm.  
 
Vijfde Lezing uit Lukas 1, 26-38 – door Lize   (kaars aansteken) 
 
Solist zingt: Ave Maria – Bach / Gounod 
Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de 
gezegende onder de vrouwen. Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 
 
Zesde Lezing uit Lukas 2, 8-16 – door Wim (kaars aansteken) 
 
  



 

Samenzang: lied 486: 1,3,4 

 
 
3 Ondanks winter, sneeuw en ijs / bloeien alle bomen, 
want het aardse paradijs / is vannacht gekomen. 
Elke vogel zingt zijn lied, / herders waarom danst gij niet? 
Laat de citers slaan, / blaas de fluiten aan, 
laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 



 

4 Zie, reeds staat de morgenster / stralend in het duister, 
want de dag is niet meer ver, / bode van de luister 
die ons weldra op zal gaan; / herders blaas uw fluiten aan, 
laat de bel, bim-bam, / laat de trom, rom-rom, 
kere om, kere om, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren! 
 
Zevende Lezing: ‘Er is een kind geboren op een veld’ (Jacqueline Roelofs – 
van der Linden) – door Therese  (kaars aansteken) 
 

Er is een kind geboren op een veld 
waar bommen kraters slaan, granaten huilen, 
waar ouders met hun baby moeten schuilen 
voor redeloos en eindeloos geweld. 
 
Er is een kind geboren bij een hek 
waar vluchtelingen in de modder stranden, 
op zoek naar veiligheid in vrije landen, 
maar op veel plaatsen is voor hen geen plek. 
 
Er is een kind geboren in een lied 
waarvan de stilte soms de woorden fluistert. 
Het zingt van hoop en vrede voor wie luistert, 
van sterrenlicht en toekomst voor wie ziet. 

 
Cantorij zingt: O holy night 
Deze nacht is een heilige nacht waarin onze dierbare Heiland is geboren. In 
dit lied wordt Hij bejubeld, want Zijn wet is liefde en Zijn evangelie is vrede. 
Christus is de Heer, Zijn kracht en heerlijkheid is in eeuwigheid.  
 
Achtste Lezing uit Matteüs 2, 1-11 – door Frank (kaars aansteken) 
 
  



 

Samenzang: lied 476: 1,2,4 

 

 
 
2 Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij, 
daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij. 
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht 
van een maged reine, die hoog moet zijn geacht. Kyrieleis. 
 
4 Wijzen uit het oosten, uit zo verre land, 
zij zochten onze Here met offerand’. 
Ze offerden ootmoediglijk mirr’, wierook ende goud 
te eren van dat kinde, dat alle ding behoudt. Kyrieleis. 
 



 

Negende Lezing: Het Licht is uitgezaaid (Sytze de Vries) – door Marjan  
(kaars aansteken) 

Het Licht is uitgezaaid, 
dit stralend Woord van den beginne;  
een ster geboren, die  
ons wijst waar God zich hier laat vinden.  
Dit Licht zal als een lopend vuur  
de nacht voor altijd overwinnen.  
Het Licht is uitgezaaid  
en niet door weer en wind te doven.  
Hoe diep het donker ook,  
wij zullen in zijn kracht geloven.  
Want ook de langste nachten gloeit  
dit Licht als Morgenster te boven.  
Het Licht is uitgezaaid  
in ons, opdat wij zullen stralen.  
In onze liefde wil het zich in duizendvoud herhalen.  
Maak ons tot sterren in de nacht  
voor al wie met ons adem halen. 

 
Samenzang: lied 483 (cantorij: couplet 2) 

 



 

 
 
2 Hulploos kind, heilig kind, 
dat zo trouw zondaars mint, 
ook voor mij hebt Ge U rijkdom 
ontzegd, 
wordt Ge op stro en in doeken 
gelegd. 
Leer me U danken daarvoor. 
Leer me U danken daarvoor. 
 

3 Stille nacht, heilige nacht! 
Vrede en heil, wordt gebracht 
aan een wereld, verloren in 
schuld; 
Gods belofte wordt heerlijk 
vervuld. 
Amen, Gode zij eer! 
Amen, Gode zij eer! 

Slotgebed & zegen  - staande 
 
Samenzang: lied 481  

 



 

 
 
2 Hij, die heerst op ’s hemels 
troon, 
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
3 Lof aan U die eeuwig leeft 
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt 
taal en teken in de tijd, 
al uw glorie legt Gij af 
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein 
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de engelen zingen de eer 
van de nieuwgeboren Heer! 

 
Deurcollecte voor de Voedsel- en kledingbank 
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst 
overmaken op 
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65 
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 
U kunt ook de QR code gebruiken. 

 
U kunt via de consistorie naar buiten gaan en daar een glaasje warme 
glühwein of chocolademelk meenemen voor een samenzijn rondom de 
vuurkorven vóór de kerk (bij slecht weer vindt het binnen plaats)  

 
 

Let op: De Oudejaarsdienst is op zondag 31 december 
om 10.00 uur in ’s-Heerenberg! 


